
P 902041

DE

BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

68ste jaargang nr. 3 - april 2024

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

-1-
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Protestants Evangelische Parochie
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Diaconie Keizerstraat 

Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.
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Twijfel.

Het lijkt erop, dat in onze tijd de twijfel weer uit zijn ballingschap is
teruggekeerd. Eeuwenlang gold twijfel als een gebrek aan geloof en om
die reden werd hij in de ban gedaan. Maar ook als het geloof zelf ter
discussie werd gesteld - ‘geloven doe je in de kerk’ - dan nog was er
geen ruimte voor twijfel. Een mens is nu eenmaal altijd op zoek naar
zekerheid, naar houvast. Pas in ons post-moderne denken hebben we
alle zekerheden vaarwel gezegd en beschouwen alles als relatief.
Er is één gestalte in de Bijbel die de verpersoonlijking is geworden van
de twijfel. Dat is de ongelovige Tomas. We lezen over hem in Johannes
20:19-29. Tomas is de apostel, die er op de opstandingsdag niet bij is
geweest, toen de Heer ’s avonds aan Zijn leerlingen verscheen. Hij is
afhankelijk van het getuigenis van anderen. En daaraan heeft hij niet
genoeg. In zekere zin wordt Tomas ons voorgehouden als een beeld
van onszelf. Ook wij zijn aangewezen op wat anderen ons hebben
verteld, op de traditie. En nog meer dan vroegere generaties staan we
daar vaak kritisch tegenover. Zeker als het gaat over dingen die ons
verstand te boven gaan, zoals een opstanding uit de doden. Je denkt al
gauw ‘Dat bestaat niet’. Heel onze wetenschap is gebaseerd op
herhaalbare proeven, die steeds tot dezelfde uitkomst moeten leiden.
En unieke gebeurtenissen passen niet in zo’n model. Bovendien zou de
wereld toch na zo’n wereldschokkende gebeurtenis veranderd moeten
zijn - en daar wijst niets op: nog steeds schreeuwen miljoenen mensen
het uit van ellende en sterven tallozen een vreselijke dood onder
handen van hun broeders. Hoe kun je dan geloven in de overwinning
van het goede, van de liefde, van de ontferming? Hoe kun je dan je
leven bouwen op de passie van Jezus voor ons, mensen - hartstocht en
lijden - om ons de ogen te openen voor de genade van God, opdat wij
als verzoende mensen zouden leven?
En toch blijft Tomas niet hangen in zijn ongeloof, in zijn twijfel. Zijn
dubbelhartigheid - vandaar dat Johannes hem als ‘tweeling’ aanduidt -
heeft niet het laatste woord. Hij overwint de schijnbare zekerheden, die
hem verhinderen in de Opgestane te geloven en zijn twijfel wordt een
begin van geloof. En dat komt omdat hij Jezus Zelf ontmoet. De Heer
komt hem tegemoet en maakt zich aan hem bekend, door Zijn wonden,
door Zijn striemen. Hij is de lijdende, die eronderdoor gegaan is,
gestorven aan onze onmenselijkheid, onze zelfzucht, onze drang tot
zelfhandhaving. Maar Hij is ook de levende, die ons nieuwe wegen
baant en ons de ogen opent voor God en onze naaste. Moge Hij ook ons
zo tegemoet komen en boven onze twijfel uittillen, opdat wij leven
vinden in Zijn naam. JHB
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Kerkraad

Op donderdag 7 maart vergaderde de kerkraad in de kerkzaal om
19.30 u. We begonnen de vergadering met het lezen uit 2 Petrus 2: 1 –
10a. Na het gebed en de verwelkoming bekrachtigden we de notulen
van de vorige vergadering (6 februari). We legden de agendapunten
vast. We evalueerden de voorbije erediensten van 11/02/ t/m 03/03.
We namen de correspondentie door. Daarna begonnen we aan de
Themata. Het eerste punt is altijd, de komende zondagen – 10/03 t/m
07/04. Waarin de kerkdienst van Goede Vrijdag op 29 maart om 20 uur
met het Heilig Avondmaal; we bekeken wat nodig is voor deze
avonddienst. We bekeken ook wat nodig is voor de Paasdienst van
zondag 31 maart waar we na de kerkdienst samen een broodmaaltijd
houden. We hopen op een feestelijke dienst. We keken ook vooruit naar
de Gemeentevergadering van zondag 14 april, direct na de kerkdienst
en ook naar de kerkraadsverkiezingen die we houden op zondag 28
april, ook aansluitend aan de kerkdienst. We bekeken ook de lijst
“stemgerechtigde leden”, hier moeten een paar namen worden
bijgeschreven van degenen die met attestatie tot de kerk zijn
toegetreden. We bekeken of de collecten voor de aankoop nieuwe
bijbels voldoende waren om tot deze aankoop over te gaan. We
bekeken het jaarplan 2024 waarop nog één zondag niet is ingevuld en
we nog een gastpredikant moeten aanspreken. Ook het jaarplan 2025
vraagt onze aandacht en zijn we al volop bezig de nodige
gastpredikanten te zoeken voor de vrije zondagen van onze predikant.
We hadden het ook over de vrije geldelijke bijdrage via omslag of
overschrijving via een financiële instelling. We schrijven ons ook weer
in voor de “Open Kerkdagen” die doorgaan op zaterdag 1 en zondag 2
juni a.s. in de namiddag. 
Zo komen we aan de Verslagen: we bekeken de werking van de
Kindernevendienst en de cursus Geloofsverdieping. We spraken nog
over de senioren, het diaconaat en de zending. Onze predikant bracht
verslag uit over het Pastoraat, dit zijn de vragen aan en bezoeken van
of aan onze predikant, dit zijn meestal vertrouwelijke gesprekken die
binnen de kring van de kerkraad blijven. Als laatste puntje van het luik
‘Verslagen’ hadden we het nog over het District ABL en de zoom-
vergaderingen ervan. De punten voor de volgende vergadering die we
houden op donderdag 11 april om 19.30 uur in de kerkzaal werden
opgenomen.  
Als u iets te melden hebt of een vraag of een suggestie heeft, laat ons
dit weten.

Georges
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Samenstelling kerkraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Georgette Saliba 015 - 41 31 85

Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64
Rita van Nierop 0486-14 40 55

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Agenda

03 apr Geloofsverdieping, 19u30 Nokerstraat 97
04 apr Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
11 apr Kerkraad, 20u Kerkzaal
14 apr Gemeentevergadering, 11u15 Kerkruimte
22 apr Bijbelavond, 20u Kerkzaal
28 apr Verkiezingen kerkraad 11u15 Kerkruimte

Kindernevendienst

Sinds enige tijd wordt er weer voor iedere zondag kindernevendienst
voorzien. We zouden het wel op prijs stellen, als u vooraf zou kunnen
melden, wanneer u met uw kinderen naar de dienst komt.

07/04 Matheus
14/04 Henriëtte
21/04 Hermien
28/04 Matheus

Verjaardagen

12 april Eva van Sitteren  (dochter van 
Tjeerd van Sitteren en Aysel Eke)

Deze jarige en haar ouders wensen we een fijne
verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen toe.
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 07 april organist: P. Oerlemans
ds J. Van Hees 2° collecte: Zending

zondag 14 april organist: E. Poncin
ds J.H. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds

zondag 21 april organist: Th. de Jongh
ds J.H. Brouwer 2° collecte: Bijbelvereniging

zondag 28 april organist: M. Faure
ds J.H. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 05 mei organist: P. Oerlemans
ds J.H. Brouwer 2° collecte: Jeugdwerk

Gemeentevergadering

Op zondag 14 april houden we direct aansluitend aan de kerkdienst
onze gemeentevergadering. In deze vergadering wil de kerkraad graag
met u van gedachten wisselen over de huidige toestand en de
vooruitzichten van onze gemeente aan de hand van het jaarverslag
2023. Er wordt u tevens gelegenheid geboden om alle mogelijke vragen
te stellen over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.
Alle leden zijn bij deze uitgenodigd voor deze vergadering.

Kerkenraadsverkiezingen

Dit jaar komen Georges Vandensavel en Georgette Saliba aan het eind
van hun mandaat. De kerkenraad draagt nu Jonathan Denivelle en
Matheus Younan aan u voor om hun plaats in de kerkenraad in te
nemen. De verkiezingen worden gehouden op zondag 28 april, direct
na de dienst.
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Liedboek

In ons Liedboek staat als Gezang 578 het bekende Paaslied van Isaac
Watts uit de vorige eeuw ‘If I survey the wondrous cross’. Ook in de
bundel van Joh. De Heer vindt u dat lied terug (nr. 573a):

Als ik het wond’re kruis aanschouw.

Als ik het wond’re kruis aanschouw,

waar Christus stierf, die ’t al volbracht,

dan voel ik, hoe ’k mijn trots berouw

en ’t rijkst gewin slechts schade acht.

Verbied mij dan elk pralend woord

voor al wat niet Uw kruis is, Heer,

en laat mij, wat m’ op aard bekoort,

ten offer leggen voor U neer.

Te klein is ’t offer, dat ik bood,

al waar’ al ’t goed der aard’ mijn deel.

Uw wond’re liefde, godd’lijk groot,

eist alles, ja mijzelf geheel.

Lof Hem, die door zijn kruis en dood

gena voor zondaars heeft bereid!

Lof Hem en zijn liefde groot,

alom en tot in eeuwigheid.

Uitgekozen door Georges
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Maarten Luther over het Woord Gods

Laatst las ik een prachtig boek van Dr. W. J.
Kooiman met de titel “Luther en de Bijbel”
(Bosch & Keuning, Baarn, 1961, 201 p.). Dr.
Kooiman was één van de grote Lutherkenners
van afgelopen eeuw.  In het boek schetst hij
hoe Luther dacht over de Heilige Schrift, haar
interpreteerde en uit haar leefde.  

Volgens Dr. Kooimans is het revolutionaire van
Luthers Schriftopvatting dat hij Christus als
het Middelpunt van de Schriften aanwees. De
Bijbel draaide volgens Luther volledig om
Christus. De hele Bijbel spreekt over Gods
Zoon en het heil dat Hij ons brengt. Dit
‘spreken’ vat Luther letterlijk op, want voor
hem is het Evangelie van Gods Zoon een boodschap die mondeling
moet worden gebracht. In de mondelinge verkondiging wordt Gods
Woord het levende Woord, Gods Woord ‘voor ons’. 

Omdat hij het Evangelie als een mondelinge boodschap ziet, kan Luther
ontspannen omgaan met de letter van de Schrift. Zo heeft Luther
kritiek op Bijbelgedeelten waarin Christus niet helder wordt verkondigd,
zoals (naar zijn oordeel) het boek Esther, de brief van Jacobus en de
tweede Petrusbrief. Ook wijst hij op bv. tegenstrijdigheden tussen de
Koningen-boeken en de Kronieken-boeken, of tussen de
lijdensgeschiedenissen zoals die in de diverse evangeliën werden
opgetekend, zonder dat hij probeert om de problemen te harmoniseren. 

En toch hield Luther ondanks zijn kritiek op het ‘uiterlijk gewaad’ van
de Schrift toch vast aan haar letter. Pas als wij leren buigen voor het
geschreven Woord, en gehoorzaam zijn aan de letter, zullen wij
volgens Luther het levende Woord Gods in Christus ontmoeten. Door de
Geest zullen wij ook steeds meer diepten ontdekken die in en achter de
letter verborgen zijn. De Schriften gaan pas echt voor ons open als wij
vasthouden aan de letter van de Bijbel. Er zit op dit punt dan ook een
spanning in Luthers theologie, tussen enerzijds de erkenning dat de
inhoud van de Bijbel op de vorm primeert, maar anderzijds het vroom
vasthouden aan de vorm waarin de boodschap ons is overgeleverd.  

Ik denk niettemin dat Luthers visie op de Heilige Schrift ook voor ons,
moderne christenen, vruchtbaar kan zijn. We moeten niet bang zijn om
kennis te nemen van de moderne Bijbelwetenschap, want het Evangelie
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gaat boven de letter van het Woord uit. Maar bij al deze kennis en de
vragen die daarmee gepaard gaan, moeten we toch gehoorzaam blijven
aan de letter van de Schrift, en er steeds naar verlangen om in haar de
stem van Christus te horen, ook al is het soms door teksten heen die
naar ons begrip tegenstrijdig of historisch twijfelachtig lijken te zijn.

U kan het boek van Dr. Kooiman gratis online lezen1. Een mooie
passage uit het 17e hoofdstuk, over de verhouding tussen het
gesproken en het geschreven Woord, had ik alvast graag met u
gedeeld.

“Gods genadige handelen met de mens geschiedt door Zijn Woord. Dit
is meer dan een mededeling van een waarheid, het wil een persoonlijke
gemeenschap stichten tussen God en mens. Daarom moet dit Woord
ons in Gods naam persoonlijk, mondeling, door de viva vox, de
lichamelijke, levende stem worden toegesproken. Steeds weer wijst
Luther, zoals hij dit in zijn voorrede op het Nieuwe Testament deed, er
op, dat 'Evangelie' geen boek is — zodat we ook eigenlijk niet van vier
'evangeliën' kunnen spreken — maar een boodschap, een
nieuwsbericht, dat van mond tot mond moet gaan, door de ene mens
aan de andere verkondigd. 

'Evangelion betekent niets anders dan een prediking, het uitroepen van
Gods genade en barmhartigheid, door de Heere Jezus Christus met Zijn
dood verdiend en verworven; en dit is in wezen iets, dat niet in boeken
staat en in letters gevat kan worden, maar een mondelinge prediking
en levend woord en een stem, die door de hele wereld klinkt, een
boodschap die openlijk wordt uitgeroepen, zodat men het overal horen
kan.' 'Het Evangelie is eigenlijk geen geschrift, maar het wil een
mondeling woord zijn, dat de inhoud van de Schrift voordraagt, zoals
Christus Zelf niets geschreven, maar alleen gesproken heeft en Zijn leer
geen Schrift genoemd heeft maar Evangelie, dat is goede boodschap of
verkondiging. Daarom moet ze niet met de pen, maar met de mond
geschreven worden'. 

Het Evangelie is immers het bericht van de vreemde gerechtigheid, die
van buiten af tot ons komt, ons wordt toegerekend, toebedeeld.
Wanneer het alleen maar ging om het ontdekken van een waarheid of
het komen tot een inzicht, zou de 'kennisneming' daarvan evengoed
kunnen plaats hebben door lezen als door horen. Maar de boodschap
van Gods genade komt van buiten, is een 'uitwendig' woord, God komt
daarin op ons af, op ons toe om gemeenschap met ons te hebben,

1 https://theologienet.nl/bestanden/luther-en-zijn-bijbelvertaling.pdf
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daarom moet zij ons worden aangezegd, verkondigd, toegesproken en
ze moet door ons worden gehoord, zullen we het geloven. 'Het Woord
van God kan niet anders dan door het gehoor worden opgenomen.
Want de aard van het Woord is, dat het gehoord moet worden'. 'Zie
Christus niet aan met uw ogen, maar zet uw ogen in uw oren'. 

Dit 'verbum vocale', mondelinge Woord, deze 'viva vox evangelii',
levende stem van het Evangelie, klinkt in de Kerk, zowel bij de
uitlegging van de Schrift op de preekstoel als, geconcentreerd, in de
absolutie en de onderlinge, broederlijke vertroosting.

[…]

Gezien deze opvatting van de relatie tussen gesproken en geschreven
Woord en het primaat van het eerste is het duidelijk, hoe dwaas het is
om te beweren, dat Luther in de plaats van de paus van Rome een
'papieren paus' zou hebben gesteld. De Bijbel is voor hem geen
metafysisch document, historische oorkonde, theoretisch leerboek of
systeem van levensregelen, maar bezield instrument van die God, Die
Zich in Zijn Zoon heeft geopenbaard en die hier op aarde in Christus
steeds tegenwoordig blijft als de handelende, sprekende God. 

Waar de Heilige Schrift 'Woord' is (en dat is ze daar, waar ze niet als
'letter' misverstaan wordt) staat ze midden in de levende stroom van
Gods spreken tot de mensheid, dat ook na het vastleggen in die Schrift
niet verstomd is, maar zich realiseert in een voortdurend actueel
worden van het Woord van de Schrift als boodschap van God. 

De Bijbel is geen boek, dat behandeld kan worden als andere boeken,
die men leest om er kennis uit te putten en dan dicht doet en weglegt.
Het is een levend boek, dat altijd openstaat en stem wil worden, een
instrument, waardoor God hier en nu spreekt en scheppend werkt. Alle
echte verkondiging moet daarom verkondiging uit de Heilige Schrift
zijn, maar zij is meer dan mededeling van wat geschreven staat, iets
anders dan een ter kennis brengen van een document over wat
eenmaal in klassieke tijden gebeurd is; in haar wordt de Schrift een
actueel, present, vandaag tot ons gesproken woord van de levende
God, die in Christus tot ons komt en door Hem in ons werkt, de strijd
met de boze in ons bevecht en ons vergeving van zonden, eeuwig leven
en zaligheid schenkt. Het Woord van God is in de Bijbel gegeven, maar
wordt voor ons present en actief, wanneer het ons in de verkondiging
wordt toegesproken.”

Willem-Jan Ingels
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Pastorale brief Synodale Raad

Lieve mensen,
Lieve broeders en zusters,

De Veertigdagentijd is voorbij. Tijdens die periode mochten we stilstaan
bij alles wat Christus voor ons heeft gedaan. We mochten stilstaan bij
zijn angst en zijn verdriet. En we realiseren ons dat dat ook onze angst
en verdriet is. Zijn wij soms ook niet bang voor de toekomst, voor alle
problemen waar we mee geconfronteerd worden? Maken wij ons soms
ook geen zorgen wanneer we de maatschappij rondom ons steeds
harder zien worden?
Wanneer we de beelden uit Gaza en Israël zien, voelen we dan niet
hetzelfde verdriet? 

Maar gelukkig is daar dan het wonder van het Paasfeest dat ons nieuwe
kansen aanreikt voor ons als individu, als mens, maar ook als kerk.
Samen kunnen we een antwoord bieden op de vele vragen die op ons
afkomen. We kunnen elkaar wijzen op de nieuwe mogelijkheden die
zich aandienen om samen Kerk van Christus te zijn. 

Pasen geeft ons de zekerheid dat het goed komt, dat we elke dag
mogen delen in Gods liefde.
Het is een voorrecht om elkaar te mogen dienen en vooruit te helpen.
Zonder de moeilijkheden te ontkennen, laat ons de zorgen en de pijn
met elkaar delen en laat ons ze samen aanpakken, elk op zijn of haar
plek.

Daar wil ook de Synodale Raad in meegaan. Samen op weg gaan, dat
is ons gebed! Samen  zoeken naar Gods plan met Zijn kerk is niet altijd
eenvoudig. Daarom hebben we elkaar ook nodig. Maar we mogen dat
doen met de volle zekerheid dat God Zijn kinderen nooit opgeeft. We
horen het bij de aanvang van elke dienst: 

God laat niet varen, het werk, dat Zijn hand begon.

Die zekerheid geeft ons leven perspectief. We mogen elkaar daaraan
herinneren. Met die belofte kunnen we met vertrouwen de Nieuwe Dag
ingaan, de toekomst tegemoet.

De Synodale Raad wenst u een gezegende Paastijd!
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Ochtendgebed

Doe mij opstaan uit de slaap, 

maak me klaar om Jouw

nieuwe dag te ontvangen.

Maak me wakker door Jouw 

morgenlicht geruststellend 

op mijn hand te laten vallen.

Open mijn ogen, door met Jouw blik

voorzichtig tussen de wimpers

van mijn ogen te priemen.

Open mijn oren, door de fluistering 

van Jouw stem, die zegt:

Heb vandaag de wereld lief.

Breng mij in beweging door Jouw Geest, 

die me dat zetje in de rug 

geeft, om uit bed te gaan.

Doe mij opstaan uit de slaap, 

maak me klaar om Jouw

nieuwe dag te ontvangen.

(ds. Janneke Nijboer)
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Gastvrij onthaal in de oecumenische viering

De internationale gebedsweek voor de eenheid van christenen is ook in
Mechelen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op woensdagavond 24
januari kwamen zo’n 70 mensen van diverse pluimage bijeen in de
Kerk van Leliëndaal (de Jezuïetenkerk) voor een oecumenische viering,
inmiddels een jaarlijkse traditie. De bezoekers werden gastvrij onthaald
met een verfrissend drankje een een koekje. Dat gebaar brak het ijs en
er kwamen al direct vriendschappelijke gesprekken op gang. Maar het
eerste lied ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, ingezet door cantor en
organist, lokte iedereen naar voren.

Een bont gezelschap van voorgangers en lectoren droeg bij aan een
mooi verzorgde viering met lezingen, gebed en zang. De preek, werd
verzorgd door de protestantse dominee Jelle Brouwer.

Tijdens de internationale gebedsweek was er dit jaar extra aandacht
voor Burkina Faso in centraal Afrika. We collecteerden voor een project
van een koppel uit onze stad Mechelen. Zij ondersteunen daarmee een
basisschool met een christelijke visie in Bobo-Dioulasso, een
overwegend moslim-georiënteerde stad.

Met gitaarbegeleiding zongen we “Heer uw licht en uw liefde schijnen”
en zo sloten we deze gebedsviering af. Maar daarna werd er nog lang
nagepraat bij een drankje en een Afrikaans hapje. Dat smaakte naar
meer, maar we moeten een jaar geduld hebben tot de volgende
oecumenische viering!

Bron: memomechelen.be
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Goedendag,

Zoals jullie weten vindt op donderdag
9 mei, Hemelvaartsdag, PROFEST
plaats in het Cultureel Centrum van
Spa voor een feestdag met als thema
"Er was een dorst", want de stad
staat bekend om haar water. 

Op het programma: vrienden
ontmoeten, samen een gezellig
moment doorbrengen, samen
feestvieren, het protestantse erfgoed
van Spa ontdekken door spelletjes te spelen en lokale specialiteiten uit
te proberen. 

Kinderen worden uitgenodigd voor Godly Play, tieners kunnen de kleine 
stadsjungle verkennen en de kleintjes krijgen een Cozy Corner, en
niemand wordt vergeten.

De dag wordt in stijl afgesloten met een gospelconcert van Nathan &
Friends! 

Gereserveerde parking, voorzieningen voor personen met beperkte
mobiliteit en broodjes bereid door onze partners van het Leger des
Heils in Luik. 
 

Om het evenement en alle activiteiten te financieren, vragen we €5
entree (behalve voor kinderen en studenten). Dit is inclusief een kom
soep en toegang tot een grote tombola: bewaar je ticket dus goed! 

Je kunt je nu inschrijven en je lunch hier reserveren: 
https://forms.gle/GqGS6sikkzt2sSxr9

Zodra je dit formulier hebt ingevuld, ontvang je per e-mail een
overzicht van je bestelling met het rekeningnummer waarop je het
verschuldigde bedrag moet overmaken. Je inschrijving wordt pas
verwerkt als de betaling is ontvangen.

Een envelop met de tickets die overeenkomen met je bestelling wordt
dezelfde dag nog naar je toegestuurd op jouw naam.

We sluiten de bestellingen op 25/04/24 zodat we je op de dag zelf
kunnen verwelkomen. 

We zien je graag op 9 mei! 

Het Profest 24 Comité
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Eerst zien, dan geloven?
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